‘ARTEN TOOMDER,

hel gritfoen-ei, het-volledig‘maken *

“Een boek dat te denken

geeft, is een witte raaf in

een hootbery,” deelt de

heer O.B.B. te R, ons
mede.

En hier ligt het thans
voor ons in zijn volle
diepte, dic er geen doekjes
om windt, zodat een rijke
gedachtenwereld zich
aan het verraste
geestesoog ontvouwt.




